
1 - ‘It sil heve’ 

'Het gaat gebeuren', deze legendarische woorden sprak ir. Jan Sipkema als voorzitter van de Vereniging 
De Friesche Elf Steden bij de aankondiging van de tocht in 1985. Een par 5 om ‘er even in te komen’. 

2 - Wallebosch 

Het bos tussen het straks te ontdekken Koningsdiep (Ald Djip) en de oudste dijk van Friesland ‘de Walle’ 
is vernoemd naar deze historische dijk.  

3 – Feroaring fan lucht 

Deze Roman van de bekende Friese schrijver Rink v.d. Velde vertelt het verhaal van Durk Snoad, die 
met zijn gezin aan de Zandlaan woonde in het huisje bij Alddjip 

4 – Koningsdiep 

In het beekdal Koningsdiep stroomt de beek AldDjip of de Boorne. Deze kronkelt dwars door Zuidoost 
Friesland, van Bakkeveen naar Irnsum. Het water van de beek speelt een grote rol in de komende holes. 

5 - Reinsbrug 

Op 170 meter voor de green ligt een voormalig verbindingspad. De niet meer bestaande brug over het 
Koningsdiep werd de Reinsbrug genoemd, vernoemd naar opdrachtgever Reinhard baron van Harinxma 
Thoe Slooten.  

6 – Swaaie 

Fries voor ‘omkeren’. Hier draaien we om en keren we na deze hole terug naar de bosholes. Trotseer 
deze waterpartij en de wind, maar geniet ook nog even van het weidse uitzicht over het Koningsdiep, de 
aangrenzende graslanden en het natuurgebied Lippenhuisderheide. 

7 – Kettinglaan 

Langs deze hole loopt een oude laan naar het landgoed. In oude tijden liep ook een zichtlijn via hole 8, 
het poeltje bij hole 8 en over deze hole, van het landgoed naar het Koningsdiep. 

8 - Earrebarre 

In de zomer zijn de earrebarres (ooievaars) volop aanwezig. Met hun kenmerkende snavelgeklepper 
verwelkomen ze je in het parklandschap van het landgoed. 

9 – Lauswolt 

Het landgoed is vernoemd naar de oorspronkelijke bezitters, de familie Lauswolt te Beetsterzwaag, die 
hier enkele boerderijen bezat. In de loop van de 19e eeuw kwam het landgoed in het bezit van 
Augustinus Lycklama à Nijeholt. 

10 - Walk in the Park 

Golfbaan Lauswolt strekt zich uit over drie landschapstypes: het Parklandschap rond het clubhuis, het 
Boslandschap na de oversteek van de Walle en vanaf hole 4 & 14 het Beekdal. Deze hole door het 
parklandschap is geen ‘walk in the park’ met een pittige approach na de bocht. 

11 - De Beuk 

Achter de green pronkt één van de mooiste solitaire bomen van de golfbaan. Stel je eens voor hoe oud 
deze majestueuze reus wel niet moet zijn! 

12- Lanterfanten 

Lanterfanten is een veredelde vorm van onthaasten, die je op nieuwe ideeën en inzichten brengt. 
Misschien dwingt de doorgang tussen de bomen je ook tot aan andere aanpak. 

 

 



13 -Big Tree 

De imposante Douglas spar links voor de green. Golfbaan Lauswolt herbergt natuurbos, 
cultuurhistorisch bos en productiebos, waar deze Douglas- sparren deel van uitmaken. 

14 - Koningslinde 

Rechts, tussen de bomen in het ronddeel, staat de Koningslinde. Deze boom werd geplant ter 
gelegenheid van de troonopvolging van koning Willem-Alexander. Vanuit het bos speel je het beekdal in, 
waar het water opnieuw een rol speelt. 

15- De Dotterbloem  

Aan de oevers van de vijvers en het Koningsdiep bloeit de dotterbloem, een plant met een hoge 
natuurwaarde. Het beekdal herbergt ook soorten zoals kale jonker, moerasrolklaver en nectarrijke 
soorten als koninginnenkruid, grote kattenstaart en moerasspirea. 
 

16 - de ‘Generaal’ 

De statige den die rechts op de fairway ‘waakt’ over zijn ‘manschappen’. Vanaf ca. 1880 werd de heide 
bebost met Grove Den, waarvan er nog enkele te vinden zijn op de baan. 

17- Witte Meer 

Deze hole brengt je dichter bij het Witte Meer dat oostelijk van de golfbaan ligt. De naam verwijst naar 
de witte zandlaag op de bodem. Een meer met een grote hoeveelheid amfibieën, kikkers en padden.  

18 – Frank Pennink hole 

In 1964 ontwierp Frank Pennink de eerste negen holes van Golf- en Countryclub Lauswolt. Als 
tweevoudig Engels amateurkampioen gaf hij de baan zijn kenmerkende stijl, waaronder het bekende 
bultje op 80 meter voor de green – een herinnering aan hoe de hole ooit lag. 

 
 


